Gods beeld

De mens in het koninkrijk van
God (2)

J.G.Bulthuis

De mens in Gods rijk. Het normale, het door God al
altijd zo bedoelde. In Zijn Koninkrijk dat Hij voor de
mens heeft bereid vanaf de grondlegging der
wereld. Daar alleen is de mens op zijn plaats. Dat is
de wil van de Schepper voor allen. Hij zoekt ieders
behoud. Door het verzoenend en verlossend werk
van onze Here Jezus Christus is dat mogelijk
geworden om niet. Uit Gods genade, door ons
geloof. Hoewel de mensheid vanaf de zondeval lijdt
onder duivel en dood, is er toch wezenlijk niets
veranderd aan Gods plan met ons. Dat gaat
onverminderd door. Nu onder leiding van Zijn Zoon
die van de Vader alles in handen heeft gekregen,
alle macht heeft in hemel en op aarde. Een
weldadige geruststelling voor wie gelooft en hoopt.
Vanuit die onwrikbare zekerheid leven en handelen
wij als christenen.

De mens is een ziel-geest-lichaam-wezen. Een
onverbrekelijke eenheid. Geschapen naar het
beeld van God. Tussen Hem en de mens is geen
ander, eventueel nieuw wezen, te scheppen, want
wij zijn al Zijn beeld. Wij staan het dichtst bij onze
Maker. Hoe groot is Hij, hallelujal!

Deze mens wordt nu door Hem begeerd met
jaloersheid. Dan moet die mens dus heel wat
waard zijn, alles waard zijn. Een volkomen en
eeuwige eenheid en verbondenheid van Zijn Geest
met onze geest is het verlangen van God.

Zoals ons stoffelijk lichaam een beeld is van ons
geestelijk lichaam, zo is dit laatste weer een beeld
van de Schepper. Deze innerlijke mens des harten




Vervreemding

zoekt Hij te ontmoeten door het evangelie. Want
alleen door Jezus Christus in ons hart woning te
laten maken door het geloof kan de nieuwe mens,
de herstelde mens, tevoorschijn komen in al zijn
pracht, en 1éven.

Het zal dan duidelijk zijn dat God de totale mens
voor ogen heeft, hart en lichaam. Zoals God één is,
zo ook de mens; hij is niet in losse delen op te
splitsen, noch een optelsom van onderdelen. Zo
zien wij eveneens ons innerlijk als een
onscheidbare eenheid: geest en ziel. Het houdt
voor de praktijk van het dagelijks leven in dat we
niet meer willen denken en spreken in
'gescheiden' funkties, b.v.: ziel is gevoel en geest is
gedachten. Of: mijn geest moet over mijn
(gevaarlijke, moeilijke) ziel heersen. En: mijn geest
staat wel boven de noden, maar mijn ziel wil niet
mee.

De totale mens, als een eenheid, voelt, denkt, wil,
gelooft, enz....

Indien hij nu in een konfliktsituatie terecht komt,
staat hij tegenover een boze geest en niet
tegenover zichzelf. Innerlijke verdeeldheid is de
gespannen tegenstelling en tegenwerking van
mens en macht!

De bijbel leert ons dat de mensheid in haar
ontwikkeling vervreemd is van het goddelijke
leven. De mens is door gehoorzaamheid aan de
boze - zonde, leugen, ongeloof e.d. - onnut
geworden  (Rom.3:12).  Onnuttig in  zijn
funktioneren, in zijn optreden, in zijn streven. De
goede mens in dienst van de verkeerde, satan.

In dienst van de vergankelijkheid, van het
natuurlijke alleen, het tijdelijke (Rom.6). Die
mislukte mens wordt echter door God
teruggeroepen van zijn doolweg door Jezus
Christus. Stel je ten dienste van God, van de
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Verstand

gerechtigheid, van het eeuwige leven!

Die mens is 'in zich' niet verkeerd, maar hij zal
over moeten gaan van het koninkrijk der
duisternis naar het Koninkrijk van het licht.
Slechts door zijn blijvende gemeenschap met de
Vader en de Zoon zal die mens weer een juiste
levenswijze kunnen openbaren, weer geschikt
worden, nuttig, zowel voor zichzelf als voor God.
Tegenover de vervreemding staat "gewen u aan de
Here". Het 'kennen' van de Vader en de Zoon is
immers eeuwig leven (Joh.17).

Het betekent voor de mens een afleren, afleggen
van het verkeerde levenspatroon en een aanleren
en aantrekken van de leefwijze Gods. Het betekent
niet dat de mens een ander wezen moet worden,
een andere geest zou moeten ontvangen, door b.v.
wedergeboorte. Niet een doden van het eigen Ik,
het bestrijden van zichzelf, het onderdrukken van
zijn ingeschapen kwaliteiten. Integendeel, al zijn
menselijke funkties zullen juist verlost, genezen en
mobiel gemaakt dienen te worden om zich geheel
aan God te kunnen wijden.

In het nieuwe verbond, dat God met de gelovige
heeft gesloten, geldt dat Hij Zijn wetten in het
verstand en het hart legt. Het kan dus nooit zijn
dat ons verstand het geloof in de weg zou staan.
Deze gedachte is wel jarenlang een vrome
dooddoener geweest. Nog eens extra versterkt met
de opmerking: je zult alles pas na deze verstaan,
de gedachten Gods zijn hoger dan die der mensen,
enz.

Gods woord leert evenwel: tracht te verstaan wat
de wil des Heren is. En: Hij heeft ons het
geheimenis van Zijn wil doen kennen in Christus
Jezus (Ef.1:8,9).

Verstand en hart mogen beide het heil omvangen.
Het evangelie roept ons juist op om het verstand
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te omgorden en volwassen te worden in het
verstand. Hoe in Gods wegen geloven indien je ze
niet begrijpt?

Onze verstandelijke vermogens zijn onmisbaar om
tot een recht begrip en inzicht der goddelijke
dingen te komen. Daarom trekken wij ten strijde
tegen iedere afbraak en remming in ons verstand.
Vooral de geest van verwerping onderdrukt dit
heerlijke =~ vermogen. = Domheid, suffigheid,
slaperigheid, minderwaardigheid e.d. houden heel
wat heil tegen. Occulte wederspannige geesten
benevelen en barricaderen het verstand. Hier valt
een strijd te strijden, om, na verlossing ook
daadwerkelijk vrij te blijven en te kunnen oefenen
in het gebruik der zinnen. De Heer wil ons
verstand openen, net als bij de apostelen. De
heilige Geest wil het verlichten, opdat wij zullen
verstaan wat tot ons heil dient. Geef het verstand
dan ook zijn kans!

Zet het aan tot studeren, leren, bezig zijn met het
evangelie.

Doordenken, vragen stellen, antwoorden zoeken,
herhalen ....., het bewust en begrepen op een rijtje
krijgen. Neem er de tijd en de rust voor. Eerlijk
zijn tegen jezelf als er iets niet begrepen wordt;
niet doorleven met wat kreten. Eventuele
verwarring ontrafelen, zonodig met hulp van
anderen. Samen de dingen doorpraten geeft vaak
zo'n ruimte in doorzicht en begrip.

Dit alles heeft niets te maken of iemand veel of
weinig geleerd heeft op allerlei scholen. Verstand
heeft ieder mens. Herstel ervan in funktioneren is
mogelijk, voor ieder mens.

Onze Meester is de grote héélmeester voor Zijn
volk. We zullen daarom niet berusten in het
onvolkomene, het beschadigde, maar met elkaar
in de gemeente tot genezing en volmaking komen
vanuit het evangelie van het koninkrijk der
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Ons hart

Onze opstelling

hemelen. Het is een vreugde voor onze Schepper
als Hij Zijn bedoelingen aan ons kwijt kan en Hij
door ons begrepen wordt.

Als Hij aan Dani€l en z'n vrienden al kennis en
verstand, wijsheid en inzicht gaf, hoeveel te meer
aan ons, die Zijn zonen genoemd worden.
Verduistering van het verstand is van de boze.
Zoek vol te worden van de Geest van wijsheid en
verstand, gelijk onze Heer (Jes.11:2).

In de studieserie van broeder Visser Jr. zal hij
uitvoerig ingaan op het geestelijke lichaam, ziel en
geest. Hier wil ik met betrekking tot 'hart' de
inwendige mens aanduiden. Daar wil God Zijn
levenswetten in schrijven. Dat houdt in dat de
gelovige van binnenuit, met innerlijke beleving,
God liefheeft, gehoorzaamt en met vreugde dient.
Niet gedwongen, verplicht, vanuit traditie en
gewoontevorming, al zuchtend en moeizaam.
Velen in het oude Israél ervoeren hun geloof zo.
Wetten en plichtplegingen, opgelegd. Maar dit is
de bedoeling beslist niet. Het is een vrije en blije
zaak de Heer lief te hebben. Ook hier zal uiteraard
de boze trachten remmend in te werken op de
mens. Daarom geeft Hebr. 10:22 ons enkele goede
adviezen.

Als God ons toeroept: "geeft Mij uw hart", dan
naderen wij Hem met: een waarachtig hart, een
gereinigd hart, met ongeveinsd geloof en met een
vernieuwd hart. Laten we dit toelichten.

Waarachtig in tegenstelling tot geveinsd. De
eerlijke vraag: wat wil ik? In ernst. Komen tot een
bewuste en weldoordachte keuze voor God en
Zijn Zoon. Geen bijbedoelingen. Het gaat om de
mens die zijn God volledig aanvaardt. Hem
liethebben met gehéél het hart.
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Een christelijke opvoeding kan een positieve factor
zijn, een goede gemeente stimulerend, maar ieder
zal voor zich tot een vrije en gewilde beslissing
dienen te komen. Eerlijk naar zichzelf en naar
God. Waarachtig in de volle zin des woords.

Ten tweede: een gereinigd hart. Heel het heil is
gebaseerd op het offer van Christus. En dat heeft
alles te maken met vergeving, verzoening,
reiniging. Slechts door de reiniging met Christus'
bloed komt ons hart vrij van schuld, van zonden.
Door persoonlijk geloof. Zo komt de mens onder
de claim van duivel en dood vandaan. Zo alleen
komt de weg vrij tot God. Onze zondelast, de
scheiding, is dan weggenomen.

In het Onze Vader leert de Heer ons tevens dat wij
onze naasten zullen vergeven. Ook dat behoort bij
het geloofsfundament. Voor God en medemens
een totaal gereinigd hart hebben en houden. Waar
weer gestruikeld wordt, zal de gelovige een direct
beroep doen op de Heer en Zijn reinigend bloed.
Niet er overheen leven, slordig zijn met de
vergeving. Voortdurend toezien op dit onbelast te
zijn.

Vervolgens levend in een volle verzekerdheid van
geloof. Geloof dat verder gaat dan het
verstandelijk accepteren van een aantal bijbelse
waarheden. Het voor zeker en enig houden van de
levensweg die Jezus ons leert en ten voorbeeld
naliet. Een overgave aan dat evangelie, zodat het
mijn hele doen en laten gaat bepalen, richten en
vullen. Indien men 'iets' niet kan geloven dan blijft
het hart er koud onder (Gen.45:26). Het hart wordt
traag en onverstandig waar ongeloof heerst. Niet
door een religieus stelsel of gemeentelijke
organisatie komt de Heer in het hart woning
maken, maar door je eigen geloof.
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Beloften

Tenslotte treden wij toe met een lichaam dat
gewassen is met zuiver water. Ons innerlijk
heiligen, dat is verlossen, genezen en vernieuwen
door het woord van God. Denken en voelen,
herinneren en geweten door het woord der
waarheid z¢ laten beinvloeden en vormen dat ons
hart zich vernieuwd. Bij het vasthouden van het
oude en verkeerde blijft het herstelwerk een
dweilen met de kraan open.

Afleggen en loslaten van alles wat tot
vervreemding leidde, is mogelijk geworden, dus
haalbaar voor iedereen. Een ontkoppelen van de
machten der duisternis en een hechten aan het
evangelie is de weg tot heerlijkheid voor ons
bestaan.

De oergedachte: God wil dat de mens deel zou
hebben aan de goddelijke natuur. Zijn leven in het
menselijk verstand en hart leggen. Ondanks de
zondeval blijft dit overeind staan!

Wel de oproep: "zuivert uw harten gij die innerlijk
verdeeld zijt" (Jac.4:8). Door Jezus' werk kan dit
dan ook; prijst de Heer!

Gebrokenen van hart heelt Hij. Er is verlossing en
genezing in overvloed bij Hem. Deze liefdekans
zullen wij met beide handen aangrijpen. De
overmoed van hart verruilen met ootmoed en ons
vernederen onder Zijn machtige hand. Hij
verhoogt. Welzalig de mens in wiens hart zo'n
gebaande weg is. Deze gaat voort van kracht tot
kracht en verschijnt voor God. De reinen van hart
zullen Hem zien en zijn leven delen tot in
eeuwigheid.

Wij bidden om verdere verlichting van de ogen
des harten. Wij bidden dat de Here onze harten
neige tot de liefde van Christus. Kom, en ga met
ons!
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