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Identiteit (slot) 

J.G.Bulthuis 

 
Identificeren is het vaststellen van iemands 
identiteit. Het is het juiste antwoord geven op de 
vraag "Wie is hij?" Dat zal alleen kunnen indien 
men de juiste gegevens over de persoon bezit. In 
verband met de hoge roeping van Gods kinderen 
is het van groot belang dat zij hun nieuwe 
identiteit kennen. Allen dienen een persoonlijk 
getuigenis te hebben over wie ze in Christus zijn, 
als nieuwe scheppingen. Met de bedoeling om 
ernaar te leven. Dus 'worden' wie ze eigenlijk in 
Hem 'zijn'. Het volledig kennen en beleven van de 
ware identiteit maakt de gelovige mede weerbaar 
in deze eindtijd. Zij mogen niet meer omverge- 
praat worden door negatieve mensen en 
machten. Volwassenheid, stabiliteit en vrij- 
moedigheid stoelen mede op een duidelijke identi- 
teitsbeleving. 

In wie zijn wij? 
 

Ons uitgangspunt bij het zoeken naar identiteit is het 
'zijn in Christus'. De gelovige mag zich nooit 'los' zien 
van Hem. Trouwens, het buiten Christus zijn betekent 
automatisch een 'in Adam zijn' (1 Kor.15:22). Met ande- 
re woorden: een mens is nooit alleen, helemaal op zich- 
zelf, los van alles. Of de mens is in Adam, dat betekent 
in onbekeerde staat, in het koninkrijk der duisternis, in 
de macht van Satan en Dood (Hand.26:18a), of de mens 
is in Christus, in diens Koninkrijk. Een neutraal nie- 
mandsland, waar de mens zich zonder enige band of 
relatie met iets anders zou kunnen bevinden, bestaat 
niet. Het gevolg van het in Christus zijn is dat alles wat 
het leven betreft, benaderd wordt vanuit Christus. In 
Hem zijn alle dingen geschapen... en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem (Kol.1:16,17). Wat identiteit aangaat 
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zullen christenen zich altijd dienen te oriënteren op wat 

Gòd door zijn Zoon daarover zegt. 

Woord en daad Hervorming van ons leven volgt uit de vernieuwing van 
de geest van ons denken (Rom.12:2). Zo vraagt ook het 
kennen van de nieuwe identiteit om een praktiseren 
ervan. Naar de mate waarin wij ons ernaar gedragen, 
komt identiteit tot leven, krijgt ze gestalte. Daar is het 
uiteindelijk om te doen. Het theoretisch beschouwen op 
zich leidt tot niets. Het is krachteloos als het niet 
geloofd, niet beleden en vooral niet gepraktiseerd 
wordt. Niet wie "Here, Here" of "Wij zijn kinderen van 

Abraham" zegt, maar wie doet de wil van de hemelse 
Vader, heeft alle bevoegdheden van het zoonschap in 
twee werelden. De waarde en de kracht daarvan wor- 
den reëel naar de mate van onze wandel ernaar. Het 
woord heeft immers altijd de bedoeling en de kracht in 
zich om gedaan te worden (Jac.1:22). Het dient te resul- 
teren in een manier van leven die Jezus kenmerkte. Dan 
wordt onze identiteit naar geest en waarheid konkreet. 

Radikaal Jezus' evangelie is radikaal. Een hinken op twee ge- 
dachten is er gelukkig niet bij. De Heer zegt: Wie niet 
met Mij is, die is tegen Mij (Mat.12:30a), en: Waart gij maar 
koud of heet (Op.3:15,16). Dit geldt ook ten opzichte van 
onze identiteit. Wij leven in een ontwikkelingsfase 
waarin we mogen doorbreken naar de volle waarheid. 
Wij zullen een definitieve streep moeten zetten onder 
een verkeerde persoonsbepaling, namelijk die naar het 
vlees. Alles wat we naar het vlees zijn, hoe ons verleden 
is geweest, wat anderen van ons vinden en wat negatie- 
ve ervaringen aandragen, mag geen invloed meer 
hebben op onze ware identiteit. Slechts wat we in en 
door Jezus Christus zijn, geldt voor nieuwe scheppin- 
gen. Wij gaan hierbij niet meer te rade bij vlees en 
bloed. U wordt sterk in die identiteit als het woord Gods 
in u blijft (1 Joh.2:14b). Zo deed Jezus het, zo ook wij. De 

wortel van de rechtvaardige – dat is het woord van God – 
is niet te verwrikken (Spr.12:3b). Wie daarop zijn 
identiteit bouwt, houdt eeuwig stand. Hij staat als een 
duurzame grondslag (Spr.10:25b). 
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Hoogheid Als Jacobus de rijken naar het vlees vermaant, schrijft 
hij tegelijkertijd aan de armen dat zij mogen roemen in 
hun hoogheid (Jac.1:9). De waarde van een mens wordt 
bepaald naar de mate van zijn 'in Christus zijn'. In Hem 
is hoogheid, heerlijkheid en rijkdom die nimmer ver- 
gaat. Die sieren de mens en doen hem 'iets' zijn in de 
hemelse gewesten. 
Als Paulus naar het vlees oordeelt, schrijft hij: Ik ben de 
geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, 
omdat ik de gemeente vervolgd heb. Hij blijft daar echter 
niet bij staan, maar neemt een overstap naar 'boven' en 
vervolgt: Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben 
(1 Kor.15:9,10a). Dit laatste bepaalt hem. Dáárin ligt zijn 
ware identiteit. Als zodanig kennen wij deze grote 
godsman dan ook, en niet naar een vleselijke typering. 
Hij roept ons in 2 Korintiërs 5:16,17 op om eveneens die 
hoge weg te bewandelen: 
Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. 

Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans 
niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schep- 
ping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is geko- 
men. 

Deze uitspraak is de spil waar alles om draait aangaan- 

de de identiteit van de gelovige. Door de genade Gods 

zijn we, wat we zijn. De rest (het vlees) doet geen nut. 

Een nieuwe 
naam 

Een nieuwe schepping heeft een nieuwe identiteit. Daar 
past tevens een nieuwe naam bij. Je nieuwe wezen en 
positie wordt erin uitgedrukt. Ook hier geldt weer dat 
theoretiseren alleen onvoldoende is. Jezus zegt dat wie 

overwint die nieuwe naam ontvangt (bv. Op.2:17c). In 
beeldspraak gesproken wordt die naam op het voor- 
hoofd geschreven (Op.22:4b). Dit wijst op een 
vernieuwd denken, een denken vanuit God. Tevens is 
het je visitekaartje. Je vertegenwoordigt datgene wat als 
kenteken op je voorhoofd prijkt. Dat is voor de over- 
winnaars de gestalte van God zelf en hun burgerschap 
van de eeuwige woonstede Gods, het nieuwe Jeruzalem 
(Op.3:12b). Door hun gelijkvormigheid aan het beeld 
van de Zoon dragen zij ook zijn nieuwe naam. 

Zij hebben hun nieuwe identiteit dusdanig gehanteerd 
dat zij werkelijk uit de voeten kwamen in de hemelse 
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gewesten. Dáár hebben zij door persoonlijk geloof hun 
positie in Christus volledig ingenomen. Dáár hebben zij 
de strijd tot overwinning gebracht. Dáár hebben zij zich 
verrijkt in God. In dat alles bevestigde God hen 
(1 Kor.1:8). Zó was het naar zijn wil. 
Broeder en zuster, zullen wij ons onbetuigd laten? 
Zeker niet. Neem uw plaats maar vrijmoedig in. Het 
is immers uit God dat wij in Christus mogen zijn (1 
Kor.1:30a). Geef daarom uw vrijmoedigheid niet prijs en 
ga op uw geestelijke rechten staan die ons door genade 

zijn geschonken. Word – door geloof in deze kennis – 
wat Gòd zegt wie u mag zijn in zijn Zoon. Daarin alleen 
ligt uw bestaan, uw heden en uw toe- komst (Kol.1:17b). 
Geroepen tot deze heerlijkheid, heffen wij de slappe 
handen op en strekken de knik- kende knieën om een 
recht spoor te maken, om de verheven weg van Jezus te 
gaan (Hebr.12:12a). 

Wie bent u? De identiteitsvraag "Wie bent u?" kan ook door anderen 
aan u gesteld worden. Een bekend voorbeeld daarvan is 
het incident dat beschreven staat in Handelingen 19:15. 
De zonen van Skevas wilden ook boze geesten gaan 
uitdrijven. Ze hadden dit afgekeken van Paulus. Zelf 
waren ze echter niet in Christus. De geesten riepen: "Wie 
zijt gij?" Ze kenden Jezus en van Paulus wisten ze. Maar 
wie waren die zonen? Als antwoord hadden zij van alles 
over zichzelf kunnen vertellen: hun eigen- schappen, 
karakter, talenten, voorkeur, vermogens, 
mogelijkheden, opleiding, beroep, bereikte status, enz. 
Maar dat bleek op zich geen enkele waarde te hebben 
voor de zaken waar zij zich mee hadden ingelaten. Dan 
telt iets geheel anders dan wat we van onszelf bezitten 
en zijn. 
De identiteit van Jezus en Paulus was wèl bekend in de 
hemel. Dat kwam doordat zij zich in God bevonden, één 
geest met Hem waren en er naar wandelden. Dàt is 
namelijk doorslaggevend. Onze identiteit wordt be- 

paald door hetgeen Gòd zegt wie en wat we zijn als 
nieuwe scheppingen. Naar de mate waarin we, door 
persoonlijk geloof, vrijmoedig daarnaar leven, zullen 
we meer en meer geopenbaard kunnen worden als Gods 
zonen. 
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Kennen Het is opvallend hoe dikwijls Paulus in zijn brieven 
schreef: Wij weten dat... en: Ik ben overtuigd dat... Wat er 
dan volgt noemen wij 'evangelie'. Met andere woorden: 
wat daar over ons geschreven wordt, vormt de juiste 
aanduiding van onze identiteit. Dit weten van de 
apostel duidt natuurlijk op meer dan alleen een theore- 
tisch verstandelijk kennen van geestelijke feiten. Het is 
via de stappen van verlichting door de heilige Geest, 
door geloof en gehoorzaamheid erin tot een persoonlijk 
praktiseren en beleven gekomen. Dit laatste is het ware 
kennen: het woord zijn en doen. Zoals bij de Heer. 
Om nu tot het kennen van onze nieuwe identiteit te 
kunnen komen, zullen wij ons laten informeren door 
wat de Christus in zijn evangelie daarover te zeggen 
heeft, en dat onder zijn leiding door openbaring door 
de Geest. Daar begint de ontdekkingstocht naar onze 
ware identiteit. Met de uiteindelijke bedoeling dat wij 
daar in handel en wandel zo één mee zullen zijn, dat we 

inderdaad worden wat we eigenlijk, van God uit 

gedacht, al zijn als wedergeborenen. Dat is een zeer be- 
langrijk onderdeel in de vorming tot volwassen zoon- 
schap. 

Het woord In Ezechiël 37:1-14 staat het bekende visioen over de 
herrijzenis van Gods volk beschreven. Dat herstel is 
hoogst urgent. De ontreddering is namelijk zo totaal dat 
er gezegd wordt: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop 
is vervlogen; het is met ons gedaan (vers 11). Er moet dus 
echt iets gaan gebeuren voor het te laat is. Maar God 
komt nooit te laat en blijft getrouw. In zijn eeuwig 
erbarmen ziet Hij naar ons om (Luc.1:54,78). Als we dan 
lezen hoe Hij dat doet en wat Hij dan doet, valt het op 
dat het niets meer of minder is dan de profeet de op- 
dracht geven om te profeteren. Hieronder verstaan wij 
het spreken van woorden als van God (1 Petr.4:11a). 
Deze worden in het denken van de spreker ontwikkeld 
vanuit zijn eigen geestelijke bezit onder inspiratie van 
en met toevoeging door de Geest (2 Petr.1:21). In het 
één geest met God (met Jezus) zijn, is het mogelijk een 
'samendenken met Hem' te ontwikkelen, en waar nodig 
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al sprekende jezelf en anderen te dienen. Het profeti- 
sche van een dergelijk spreken is de geladenheid erin en 
de werking van de Geest erdoor. Het heeft macht om het 
niet zijnde tot aanzijn te roepen. Het kenmerkt zich door 
een indringendheid om het hart te kunnen raken, door 
het opwekkende en openbarende. Het reikt verder en 
dieper dan het doorgeven van een studie, een lering, een 
uitleg. Het kenmerkt zich immers door de liefde, de 
gezindheid en het oogmerk van de Vader en de Zoon 
erin. 
Profetische woorden zijn in staat dorre doodsbeenderen 

tot leven te wekken. Zij zijn in de eerste plaats bij 

machte ons te bevrijden en te genezen van alles in ons 

wat door verwerping niet tot leven en bloei is gekomen. 

Wanneer de oude beloften en vele positieve uitspraken 

in de bijbel opnieuw in een profetische geest uit ons en 

tot ons komen, oefenen ze een regenererende (=her- 

scheppende) kracht uit. Het gezalfde en geopenbaarde 

woord Gods dat immers geest en leven is, blijft het 

belangrijkste medicijn tot herstel. 

Belijden Belijden kan ook profetisch spreken tot en over jezelf 

zijn. Het gelovig uitgesproken woord Gods roept het 

niet zijnde tot aanzijn (Rom.4:17b). Zodra Ezechiël 

begon te profeteren ontstond er al een geruis, kwam er 

beweging in de zaak en wat eerst door elkaar lag, kwam 

op de juiste plaats terecht (Ez.37:7). Door het 

verschijnen van spieren, vlees en huid kregen de 

gedoden weer 'body'. God geneest ons door zijn 

uitgezonden woord (Ps.107:20). Voor ons onderwerp is 

dat van het grootste belang: het denken en spreken 

vanuit zijn gedachtenwereld en onder inspiratie van de 

heilige Geest. Om onze ware identiteit te ontwikkelen 

en tot volheid te laten uitgroeien, zullen we dus onze 

tong weerhouden van het kwade en onze lippen van bedrog te 

spreken (1 Petr.3:10). Als we spreken, dan ook woorden 

als van God. De eeuwenlange verleugening van denken 

van Gods volk door de wereldwijde werking van de 

geest van verwerping dient afgelegd en vervangen te 

worden door de vernieuwing van denken vanuit de 

waarheid. Het negatief spreken zal daardoor stoppen 
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en plaats gaan maken voor de geladenheid van het 

profetische woord. David beleed: Ik ben klein en veracht, 

maar uw woord vergeet ik niet en: Dit is mijn troost in mijn 

ellende dat uw belofte mij levend maakt (Ps.119:141 en 50). 

Laat die leugenwereld los en u wordt losgelaten. Neem 

daarentegen met zachtmoedigheid het ingeplante 

woord aan en belijd dàt tot uw behoud. Daardoor wijkt 

het kleine, verachte en ellendige in en van ons. Wij 

worden door dat woord gebouwd, zodat wij verrijzen 
en op onze voeten gaan staan (Ez.37:10). 

God spreekt De "Ik ben die Ik ben" spreekt tot de mens die Hem 

liefheeft. Deze wordt dan door Hem gekend (1 Kor.8:3). 

God verhoogt die mens. Jezus heeft dit ten volle erva- 

ren. Tijdens een debat met zijn tegenstanders over zijn 

identiteit citeert Hij met eigen woorden uit Psalm 82:6: 

Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 

Als Hij hèn goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods 

gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, zegt gij 

dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden 

heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon? 

(Joh.10:34-36). Zie over het 'goden genoemd worden' de 

Studiebladen 5 (blz.5,6), 40 (blz.15) en 42 (blz.10,11). De 

Heer heeft Zich alleen met wat uit de Vader tot Hem 

kwam ingelaten. Dit leidde ertoe dat ook Hij van Zich- 

zelf sprak: "Ik ben" (Mat.14:27). Voor de mens in Chris- 

tus, de nieuwe schepping, is hetzelfde weggelegd 

(1 Petr.1:3-5). Daarin te gaan staan, is uitvoering geven 

aan Gods wil. 

Stelling De mens in Christus heeft macht gekregen om tot een 

zoon van God uit te groeien (Joh.1:12). Die machtsposi- 

tie moet hij ten volle leren uitbuiten. Om uw nieuwe 

identiteit te leren kennen en u er volwassen naar te 

gaan gedragen, dient u een streep te zetten onder uw 

verleden (Stb.11, blz.10,11). Weiger om nog langer 

geregeerd te worden door allerlei verkeerde invloeden 

inzake uw identiteit. De volgende stelling dient eens 

serieus overdacht te worden: Draag voortaan ten volle 

met eigen verantwoordelijkheid alle konsekwenties van uw 

plaats, uw geestelijk niveau en uw verworvenheden in 

Christus, ongeacht verleden, voor- of tegenspoed! De 
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kwaliteit van uw leven hangt immers niet af van wat er 

met u gebeurd is of nog gebeurt, maar van uw opstelling 

daarin en reaktie daarop. Dit is goed te leren van Paulus. 

Men leze eens 2 Kor.11:22 t/m 12:10. Noch zijn verleden 

noch zijn heden bepaalden hem. Slechts wat hij in 

Christus was en vermocht, bleek genoeg. 

Aandachtspunte 
n 

Ook voor ons is het voldoende te weten wat ons door God 

in genade in Jezus Christus is geschonken (1 Kor.2:12). Dit 

heilspakket bevat alle beloften, alle uitspraken over de 

positie van de gelovige in Gods rijk, alle mogelijkheden 

en opdrachten. Omgord dan de lendenen met die waar- 

heid. God bevestigt haar. Zij is immers de werkelijkheid 

van Christus (Kol.2:17b). Wie deze tot de zijne maakt en 

zich ernaar gedraagt, is pas echt en heeft z'n ware 

identiteit gevonden. 

 
Vervolgens is het noodzakelijk om in eigen besef ten volle 
overtuigd te worden (Rom.14:5). Niet geloven en vertrou- 
wen op het evangelie, omdat een ander (een broeder of 
zuster) zo goed gelooft en vertrouwt. Word zèlf onder- 
legd en wijs in het woord Gods; geloof en vertrouw zèlf 
erin. Houd voortdurend uw eigen schild des geloofs 
omhoog. Wie kennis heeft van wat God hem heeft 
toebedeeld, daaraan zèlf geloof hecht en enkel positief 
belijdt, zal volmaakt en verzekerd staan bij alles wat God wil 
(Kol.4:12). Verzekerdheid geeft stabiliteit aan uw iden- 
titeit. U wordt standvastig, duidelijk en slagvaardig. De 
ander kan van u op aan. 

 
Ten derde mag ons hart ons niet meer veroordelen 
(1 Joh.3:21). Geen onbeleden zonden laten liggen, zodat 
de vijand rechten doet gelden en u met schuldgevoe- 
lens aanklaagt. Reken daar subiet mee af, want anders 
wordt u geremd in de beleving van het evangelie, in de 
verhoring van uw gebeden en in uw vrijmoedigheid van 
optreden. Leef altijd gereinigd door het bloed van Jezus 
en door vergeving van uw schuldenaren. Bekleed je met 
dit pantser van gerechtigheid. Het vormt het 
fundament van uw nieuwe leven. Onze identiteit is die 
van de rechtvaardige. 
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Ten slotte is een grondig kennen van al het goede in u dat 
naar God uitgaat onontbeerlijk (Filemon 6). Geen zelf- 
beeld vanuit wat u niet bent en kunt, maar vanuit wat u 
wèl bent en kunt aan goede zaken. Leer het 'niet-den- 
ken' af. Houd de helm des heils op het hoofd, zodat 
alleen het goede, het positieve, het waardevolle, het 
mooie, het beminnelijke en deugdelijke uw hart vervult 
(Fil.4:8). 
Werk met wat u wèl kunt, en geniet daarvan. Houd uw 
voeten op die wijze geschoeid. Dat geeft u 'body', iden- 
titeit. 

Vrij baan Geremdheid, schroom en vrees vormen mede de barri- 
kaden die de mens in Christus trachten af te houden 
van vormgeving en manifestatie van zijn persoonlijk- 
heid en kunnen. We weten inmiddels dat de geesten 
van verwerping via verleugening en ontkenning het 
leeuweaandeel hebben in de ondermijning van vrij- 
moedigheid om voluit te leven en te werken zoals het 
rechtvaardigen betaamt. Weerspannige geesten probe- 
ren in de weg te gaan staan om zodoende te beletten dat 
de mens in Christus zich openbaart. Naast de 
bestrijding van deze duivelse boosdoeners, is in het 
deeltje hierboven geschetst dat werken aan die vier 
aandachtspunten noodzakelijk is om gaandeweg door 
te breken en te voorschijn te komen. Onkunde en 
gebrek aan inzicht, of het aanhangen van allerlei 
verschillende leringen maken de opbouw van identiteit 
onmogelijk. Indien een huis tegen (in) zichzelf verdeeld is, 
zal het niet kunnen bestaan, leert Jezus ons (Marc.3:25). 
Dat is een geestelijke wetmatigheid. Men blijft 
onmondig, heen en weer geslingerd, weifelend en onge- 
stadig op alle wegen (Ef.4:14; Jac.1:8). 
Word tot één. Word uzelf. Dat kan. Blijf volhardend 
voortgaan op de weg van vrijmaking en onderrichting 
in het woord. Hierdoor is de opbouw van een vrije, ge- 
zonde en vernieuwde geest van denken mogelijk. Zo- 
doende komt de bewustwording van de ware identiteit 
tot stand. Geestelijke vrijheid, gepaard met een gedegen 
inzicht en een doorleefd geloof garanderen groei en 
vrucht. 
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Rektifikatie De tekst 1 Sam.29:8 uit Studieblad 61, blz.18 dient ver- 

vangen te worden door 1 Sam.30:8. 

 


