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Het overblijfsel 
 

J.G.Bulthuis 

 
In de profetenboeken van het oude testament 
komen regelmatig termen voor als: overblijven, 
ontkomen, overlaten, bewaren. Er wordt dan 
gewezen op het feit dat er 'in de laatste dagen' of 
'te dien dage' – een uitdrukking waar de eindtijd 
mee aangeduid wordt – een overblijfsel, een rest 
van het wereldwijde godsvolk zal zijn. Zo 
profeteerde Jesaja bijvoorbeeld dat al ware uw 
volk, o Israël, als het zand der zee, een rest 
daaronder zal zich bekeren (Jes.10:22a). 
Het evangelie leert ons dat alles wat tevoren 
gesproken en geschreven is, tot òns onderricht 
dient. Het is bedoeld voor de christenen uit joden 
en heidenen, voor de gemeente van Jezus 
Christus (Rom.9:24, 15:4). In overdrachtelijke zin 
kan gesteld worden dat dus niet allen van de 
christenheid ook werkelijk christenen zijn (naar 
Rom.9:6,7). God kent immers geen 
naamchristenen of zomaar lidmaten van een of 
ander kerkgenootschap. De situatie van Jesaja 
29:13 komt helaas maar al te vaak voor in de 
christenheid, namelijk dat dit volk Hem slechts 
met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl 
het zijn hart verre van Hem houdt, en hun ontzag 
voor Hem een aangeleerd gebod van mensen is. 
De Here ziet echter het hart aan, zonder aanzien 
des persoons, en weet wie Hem echt toebehoort. 
Slechts het persoonlijk geloof in Jezus, dat leidt 
tot bewuste bekering en wedergeboorte maakt 
iemand tot een kind van Hem. Niet de kinderen 
van het religieuze vlees zijn kinderen Gods, maar 
zij die op de belofte van 'rechtvaardiging uit het 
geloof' zijn ingegaan gelden voor het ware 
nageslacht van Abraham (Rom.5:1, 9:8). Onge- 
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schokt staat het hechte fundament van God met 
dit merk dat de Here de zijnen kent, en dat een 
ieder, die de naam des Heren noemt, met de 
ongerechtigheid breke (2 Tim.2:19). 
In het laatst der dagen zullen zij, die Hem in geest 
en in waarheid toebehoren, als een 'overblijfsel 
van Jacob' zijn (Micha 5:6a,7a). Dat zal als een 
dauw van de Here zijn voor vele volkeren en als 
een verscheurende leeuw zijn in de hemelse 
gewesten voor de demonen (vers 6b,7b). 

Een rest 
 

De rest die ontkomt aan de afval in de eindtijd is geen 
armzalig restant van de eens zo grote wereldgemeente 
(2 Tes.2:3). Het overbijfsel duidt meer op kwaliteit dan 
op kwantiteit. De Zoon des mensen zal Zich immers 
kunnen openbaren gelijk de bliksem komt van het oos- 
ten en licht tot het westen (Mat.24:27). Wereldwijd zal 
Hij met verbazing aanschouwd gaan worden in allen die 
tot geloof gekomen zijn (2 Tes.1:10). Het gaat dus 
beslist niet om een klein en plaatselijk verborgen groep- 
je christenen. 
Die rest kenmerkt zich niet door aantal maar door haar 
uitnemendheid in Christus. Wie overgebleven is in Sion, 
overgelaten in Jeruzalem, zal heilig heten (Jes.4:3). Zij zullen 
de proef kunnen doorstaan. Al hun vuil wordt 
afgewassen door de Geest van gericht en uitdelging 
(Jes.4:4). Zij zijn de eerstelingen voor het Lam, de door- 
brekers. Zij gaan de weg van Jezus, door de hemelen 
(Hebr.4:14a). In hun strijd en werk richten zij gedurig 
hun oog en aandacht alleen op de Heer (Hebr.12:2,3). 
Zij zullen daarin niet beschaamd uitkomen, want God 
die getrouw is, zal niet gedogen dat zij boven vermogen 
beproefd worden. In hun verzoekingen zorgt Hij voor 
de uitkomst, zodat zij ertegen bestand zijn (1 Kor. 
10:13). Het evangelie hanteren zij niet zondermeer voor 
eigen baat en hulpverlening, maar in de eerste plaats 
om God ermee te dienen. 

Drie aspecten Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen kent 
namelijk drie hoofdaspecten. Allereerst de kracht tot 
redding en hulp voor de gevallen mens (Rom.1:16). Dit 
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is de meest verbreide en bekende kant van het evange- 
lie. Hiermee komt de mens het eerst in aanraking als hij 
met de blijde boodschap kennis maakt. Velen hebben 
daar al ervaring mee. Vervolgens de weg om tot de door 
God beoogde volmaakte, geestelijke mens te ko- men (1 
Petr.1:9). Hierover spreekt het nieuwe testament het 
meest. Bijna alle pastorale adviezen in de brieven van 
de apostelen beogen levensheiliging en groei om het 
zoonschap te bereiken. Ten slotte de wijze van leven om 
God te dienen in zijn plan (Rom.1:9a). Hierbij gaat het 
niet meer in de eerste plaats om de gelovige zèlf, maar 
om de voortgang en realisering van Gods plan met de 
mensheid. Daarvoor zijn werkers, knechten, helpers 
nodig. Hoewel deze drie aspecten alles met elkaar te 
maken hebben, beperken we ons in deze stu- die tot het 
laatstgenoemde. 

Opdracht De belangengroepen die God wil bereiken, zijn aller- 
eerst zijn eigen volk. Na tweeduizend jaren van verbas- 
terd christendom is het broodnodig dat zijn volk einde- 
lijk op orde komt. Hij wil het verzamelen om er één 
kudde met één herder van te maken (Joh.10:16c). De 
christenheid is in ballingschap, in grote verwarring, 
ziek en beschadigd. Hier ligt een belangrijke opdracht 
van God voor allen die deernis hebben met het puin van 
Sion (Ps.102:15). Voor hen geldt het woord uit 
Openbaring 11:3 om als getuigen te profeteren binnen 
Jeruzalem. Het is een aangelegenheid die verder reikt 
dan alleen de plaatselijke gemeente. God wil allen die 
Hem toebehoren terecht brengen. 
Ten tweede is God bewogen over de wereld, de wereld- 
bevolking. Zij is immers aan de vruchteloosheid onder- 
worpen en wacht met reikhalzend verlangen op het 
openbaar worden der zonen Gods (Rom.8:19). Dezen 
zullen de schepping bevrijden tot de vrijheid van de 
heerlijkheid der zonen Gods (vers 21). Deze taak ligt in 
haar volle omvang nog in het verschiet, ofschoon er al 
zendelingen en evangelisten uitgaan om de wereld het 
verlossende evangelie te verkondigen. De Heer wil 
echter in de eindtijd tot de afronding ervan komen. En 
dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepre- 
dikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het 
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einde gekomen zijn (Mat.24:14). 

Arbeiders Voor deze beide werkterreinen, de christenheid en de 
wereld, zijn vele werkers nodig. Jezus zoekt Zich een 
groot openbaringslichaam te vormen, waardoor Hij zijn 
heil kan gaan schenken. Dat lichaam bestaat uit allen 
die Hem onvergankelijk liefhebben en gehoorzaam 
willen dienen. Zijn 'klacht' is echter dat er voor de grote 
oogst weinig arbeiders zijn (Mat.9:37). Hij roept ons op 
om de Heer van de oogst te bidden dat Hij arbeiders 
uitzende (vers 38). Zo'n gebed schept evenwel verplich- 
tingen. Men kan dat niet bidden en tegelijk zèlf buiten 
schot blijven. Wie hierom wil bidden, zal zich op z'n 
minst zelf beschikbaar moeten stellen om door de Heer 
te worden aangewezen om als huurslaaf de wijngaard 
in te gaan (Mat.20:1). Niet dat iedereen zendeling zal of 
moet worden. Er is zo'n grote verscheidenheid aan 
werk, dat een ieder die zich bij Hem aanmeldt, een 
plaats en een taak kan ontvangen. Daarbij gaat het niet 
om grote of kleine zaken, ogenschijnlijk belangrijke of 
minder belangrijke arbeid. Het gaat ook niet meer om 
jezelf, maar om de bouw van zijn Koninkrijk en om 
Hem alleen. Al het andere is slechts bijzaak en dient 
niet te tellen voor hen die zich Hem ter beschikking 
stellen. 

Eigendom Eigenlijk is het zichzelf aanbieden aan de Heer om 
gebruikt te worden niet helemaal juist. Hoe kunnen wij 
nog op deze manier met onszelf omgaan als we niet van 
onszelf zijn? Voor onze bekering waren wij in de macht 
van de boze. Nu, en dat vanaf het moment dat wij ons 
lieten vrijkopen door Jezus' bloed, zijn wij het eigendom 
geworden van de Koper (Rom.7:4). God heeft voor Zich, 
door zijn Zoon, een eigen volk gereinigd, opdat het 
volijverig in goede werken voor Hem zou zijn (Tit.2:14). 
Gelovigen vormen een volk Gode ten eigen- dom, om 
de grote daden te verkondigen van Hem (1 Petr.2:9). 
Het is toch inclusief onze redding dat wij niet meer voor 
onszelf zouden leven, maar voor Hem, die voor ons 
gestorven is en opgewekt (2 Kor.5:15b). 
Jezus heeft alle rechten en bevoegdheden om over ons 
te beschikken. We zijn niet van onszelf. Wat is zijn 
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liefde echter groot door ons nooit te dwingen. Hij zoekt 
onder de zijnen of Hij er ook vinden kan die geheel uit 
wederliefde en uit vrije wil in de oogst ingezet willen 
worden. Het zullen diegenen zijn die afstand hebben 
gedaan van alle eigen 'rechten' en wensen. Zij verloo- 
chenen zichzelf en volgen de Meester (Mat.16:24). Zij 
hebben hun leven niet lief, tot in de dood (Op.12:11c). 
Zij hebben de liefde leren kennen uit het feit dat Jezus 
zijn eigen leven voor hen heeft ingezet. Zó willen ook zij 
hun leven voor de medemens inzetten (1 Joh.3:16). 
Het gaat daarbij niet meer om henzelf: hun eigen eer en 
naam, hun eigen positie en werk, hun eigen belangen 
en zaken. Het ikgerichte leven is verstorven in de dood 
van hun Meester (Rom.6:3). Hun nieuwe, opgewekte 

leven is er voor Hem en tot zijn verheerlijking. 

Bewaard worden In de korte brief van Judas staat in de aanhef: aan de 
geroepenen, die in God, de Vader, geliefd en voor Jezus Chris- 
tus bewaard zijn. De mogelijkheid bestaat dus om voor 
Hem 'bewaard te worden'. Ook dit blijkt weer geen 
automatisme te zijn, maar af te hangen van de keuze 
daarvoor. De vraag aan ons ligt erin besloten: Wie wil 

er voor de Heer en zijn zaak bewaard worden? Wie wil 

tot het 'overblijfsel' van zijn volk behoren om alleen 
nog voor Hem en zijn grote opdracht te leven? 
Medearbeiders Gods en volgelingen van het Lam 
worden zonder enige bijbedoeling en eigen baat? 

Dit stemt overeen met de vraag in Jesaja 6:8: Wie zal Ik 
zenden en wie zal voor Ons gaan? Jezus zelf was de eerste 
en grootste die daar positief op inging. Zie, hier ben Ik om 
uw wil te doen, antwoordde Hij (Hebr.10:9). Dit niet 
om zijn eigen wil te doen, maar die van de Vader 
(Joh.5:30c). Hier geeft Hij zelfs aan om Gods wil te 

zoeken. Zijn spijze is het om de wil van zijn Vader te 
doen, en zijn werk te volbrengen (Joh.4:34). Dit is wil- 
lens en wetens, bewust en doelgericht Zich aan God 
weggeven. Hij wilde Zich voor de Vader en diens voor- 
nemen bewaren. Hoe triest zou het echter zijn als God, 
om met Jesaja 50:2 te spreken, zou moeten vragen: 
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde 
niemand, toen Ik riep? Zijn volk laat Hem dan als het 
ware met lege handen staan. Niemand had zich blijk- 
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baar bewaard voor Hem om ingezet te kunnen worden 

voor zijn zaak. 

Twee situaties Deze situatie van werkweigering in de eindtijd komt 
eveneens tot uiting in Jesaja 3:6,7: Wanneer iemand een 
ander van zijn familie aangrijpt (met de woorden): Gij hebt 
een mantel, wees onze aanvoerder en laat deze puinhoop 

onder uw hoede zijn – dan zal deze te dien dage uitroepen: 
Ik kan geen heelmeester zijn, en in mijn huis is brood noch 
mantel, gij moet mij niet tot aanvoerder over het volk aanstel- 
len. Het betreft hier een zich afzijdig houden van de 
naaste. Een 'aan de overzijde voorbijgaan' door de 
priester en de Leviet van de neergeknuppelde reiziger 
in de berm (Luc.10:31,32). De aangesprokene had zich 
inderdaad niet bewaard voor Gods dienstbetoon. Hij 
had niets in huis, en in de toebereidingstijd toen er nog 
licht was, zich geen gezagsmantel verworven 
(Joh.12:25,36). 
Wat is de situatie in Zacharia 8:23 dan een geheel ande- 
re: Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien 
mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen 
de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u 
gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. Hier is 
sprake van iemand die zich bewaard heeft voor God en 
zijn dienst. Hij had zijn talenten weten te verdubbelen 
en zich laten vormen tot herder en dienaar (Mat.25:14-
23). Door met de Heer te wandelen en de schatten van 
boven te verzamelen, waren toewijding, ervaring en 
mondigheid ten volle ontwikkeld. Samen met andere 

volgelingen van het Lam – de verlossers, heilanden of 

christussen – had hij de berg Sion bestegen (Obadja 21). 
En dat vanuit een gewilde keuze voor Hem. 

Deze 'Judeese man' is het type van het 'overblijfsel'. 

Dezulken vormen een keurbende, een Gideonsbende 
voor de Heer in de eindtijd. Zij lieten zich bewaren en 
bewaarden zichzelf voor die taak. Wie en waar zijn dan 
onder ons zulke trouwe en verstandige slaven, die de 

Heer over zijn dienstvolk in de nabije toekomst kan 
aanstellen (Mat.24:45a)? 
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Jezelf bewaren Degene die uit God geboren (geworden) is, bewaart 

zichzelf, schrijft Johannes (1 Joh.5:18b). Het 'zichzelf 
bewaren' bedoelt te bereiken dat de boze geen vat meer 
heeft op de uit God geborene. Dit heeft te maken met 
wat Jezus over Zichzelf zegt in Johannes 14:30: de overste 
der wereld komt en heeft aan Mij niets. Het vraagt een 
totale levensheiliging en toewijding aan God. Het vlees 
heeft geen zeggenschap meer en het ikgerichte leven is 
ingeleverd. Er is een instelling ontwikkeld waardoor de 
gelovige zich zó op God en op Jezus heeft gericht, dat er 
slechts voor Hen geleefd wordt vanuit een absolute 
gehoorzaamheid en onderworpenheid (Ps.110:3a; 
Op.14:4,5). 
Om tot zo'n zuivering te komen zal er een algehele 
bevrijding van gebondenheden aan boze geesten moe- 
ten plaatsvinden. Tegelijk dient de gelovige in een 
onverbrekelijke en dagelijkse gemeenschap met de 
Heer te wandelen. Daarbij zal hij zijn geloof opbouwen 
en voortdurend bidden in de Heilige Geest (Jud.20). Hij 
zal erop toezien zichzelf onbesmet van de wereld te 

bewaren (Jac.1:27b). Op geen enkele wijze zal hij zich – 

door de gedurige bijstand des Geestes – laten verleiden 
door de boze. In een nauwgezette en eerbiedige voeg- 
zaamheid naar het woord van God en de Schriften 
vervolgt hij zijn weg. Wie acht geeft op zijn weg, bewaart 
zijn leven (Spr.16:17b). 
Allen die op deze wijze Jezus' voorbeeld navolgen, 
bewaren zich dus in elk opzicht doelbewust voor Hem 
en zijn belangen. De Heer kan van zodanigen op aan. 
Hij kan staat op ze maken. Zij zijn paraat, omdat zij de 
gelegenheid om zich toe te bereiden tot het uiterste 
benut hebben. Zij hebben er ernst meegemaakt zich 
welbeproefd ten dienste te stellen (2 Tim.2:15). Waakt te 
allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontko- 
men aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor 
het aangezicht van de Zoon des mensen (Luc.21:36). 

Beproefd Toen Johannes de Doper zijn volgelingen op Jezus 
wees, zei deze dienaar dat Hij het was die dopen zou 
met de heilige Geest en met vuur (Mat.3:11c). Wij weten 
inmiddels dat een ieder die de Heer in geest en in waar- 
heid  wil  volgen,  verdrukkingen  zal  meemaken 
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(Hand.14:22b). Dit is de vuurdoop die Jezus ook heeft 
ondergaan. Alle rechtvaardigen uit het oude verbond 
hadden daar al ervaring mee (Hebr.11:32-38). Om met 
de profeten te spreken: Dat derde deel (het overblijfsel) 
zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men 
zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert 
(Zach.13:9a), en: Hij zal zitten, het zilver smeltend en reini- 
gend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren 
als goud en als zilver (Mal.3:3). 
Het zal erop uitlopen dat zij Gods naam zullen aanroe- 
pen en Hij hen zal verhoren (Zach.13:9b). Hij zal zeg- 
gen: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn 
God (vers 9c). Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 
niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u 
keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de 
knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het 
woord des Heren (Jes.54:17). 
Petrus die uit eigen ondervinding spreekt, moedigt ons 
aan om deze vuurdoop niet vreemd te vinden. Hij roept 
juist op tot blijdschap, opdat bij de openbaring van 
Jezus' heerlijkheid de vreugde de volle maat zal berei- 
ken (1 Petr.4:12,13). De blijdschap en de vrede kunnen 
in de leeuwenkuil en in de brandende oven ervaren 
worden, indien het overblijfsel hun zielen aan de ge- 
trouwe Schepper overgeeft, daarbij steeds het goede 
doende (1 Petr.4:19). 

Beloften God belooft zijn knechten te zullen bewaren, als zij 
zichzelf voor zijn Zoon willen bewaren. De Heer be- 
waart zijn getrouwen (Ps.31:24b). De Bewaarder van 
het Israël Gods sluimert noch slaapt (Ps.121:4), maar zal 
de zielen van zijn gunstgenoten bewaren (Ps.97:10b). 
Waar echter de boze de opzet heeft om Gods knechten 
te dwarsbomen en te laten struikelen, daar weet God 
alle dingen mee te laten werken ten goede voor hen die 
Hem liefhebben (Rom.8:28). Hij is en blijft getrouw en 
zal hen sterken en bewaren voor de boze (1 Tes.3:3). 
Zijn goddelijke kracht zal hen bewaren door het geloof 
tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te 
worden in de laatste tijd (1 Petr.1:5). Hij geeft hen een 
volledige dekking. Hij stelt Zich garant voor hun leven, 
zoals Hij dat ook voor zijn Zoon deed (Hebr.5:7). Pau- 
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lus schrijft: Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid 
in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hen te vol- 
doen, door wie hij aangeworven is (2 Tim.2:4). Zowel in 
de geestelijke als in de natuurlijke behoeften zal God 
naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus 
(Fil.4:19). 

Oproep Voor ons gaat het er nu om, of wij bereid zijn achter 
Hem aan te gaan, zodra Hij roept (Marc.1:17-20). Voor 
iedere tijd, en zeker voor de eindtijd, gaat de Heer naar 
het marktplein om arbeiders te huren (Mat.20:1-7). 
Staan wij daar dan ook? Zijn wij inzetbaar voor zijn 
zaak? Bereiden wij ons heden toe en bewaren wij ons- 
zelf voor Hem, die ons kocht voor zijn God (Op.5:9)? De 
Heer zoekt het overblijfsel van Jacob te verzamelen, om 
het tot een dauw van de Here voor vele volkeren te laten 
zijn, als regenstromen op het groene kruid (Micha 5:6). 
Laat u door Hem loskopen van de aarde om Hem te 
volgen en te dienen. Word een medearbeider van God, 
tot lof van zijn heerlijkheid! 



 

 

 

 
 

 
 

 

VOORWOORD 

 
 
 

 
Het Studieblad is dit voorjaar zijn tiende jaargang bin- 
nengegaan. 

 
Dit voorwoord bij de verschijning van nummer 81 is 
echter een slotwoord geworden. De reden daarvan is 
dat de uitgave van het Studieblad hierbij wordt beëin- 
digd. 

 
Broeder C.Visser jr. vindt namelijk om persoonlijke 
redenen dat continuering van zijn bijdrage aan het blad 
niet langer wenselijk is. 

 
Daar een éénmansblad niet de bedoeling is en, gezien 
het karakter van het blad, er geen andere oplossing 
voorhanden is, blijkt stopzetting ervan onontkoombaar. 

 
Dank aan alle trouwe lezers. Dank voor al uw correc- 
ties, opmerkingen en steun. 

 
In de geest en in de kracht van het evangelie van het 
Koninkrijk der hemelen voorwaarts! 

 

J.G.Bulthuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


